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- takken. De hangende, erg dunne, naalden zijn

BOMEN

Koos Slob

|De Mexicaanse treurden

een den met een bijzonder ulterh]k ﬁ ]
S ‘3, ,

n 2007 bezochten wij Nieuw-Zeeland. Op het Noordereiland
logeerden we een aantal dagen in het Nationaal Arboretum
‘Eastwoodhill’ Dit enorme, fraai aangelegde arboretum van
circa 130 ha bevat de grootste collectie bomen van het noorde-
lijk halfrond op het zuidelijk halfrond. Tijdens een wandeling
kwamen we oog in oog te staan met een aantal heel fraaie
— ons onbekende — dennen met lange, hangende naalden. Het
bleek de Mexicaanse treurden (Pinus patula) te zijn. Opgezocht ke Y, !
in de literatuur (A. Farjon, A handbook of the World's Conifers, %
2010) vinden we de volgende omschrijving: "Het is een slanke
den, tot 35-40 m hoog, een rechte stam die vaak
vorkt bij de top, met brede, open kroon met lange

helder groen en 15-25 cm lang en ze staan in
bundels van 3 of 4. Deze den komt oorspron-
kelijk uit de warme tot gematigde hoog-
landen van Centraal- en Zuid-Mexico op
hoogten tussen 1800 en 3000 m, in ge-
bieden met overvloedige neerslag tussen
de-1000 en 2200 mm per jaar.”

Als rechtgeaarde liefhebber van naald-
bomen, het geslacht Pinus in het bijzonder,
was het in het voorjaar van 2009 een grote
verrassing bij een Nederlandse kweker
een exemplaar tegen het lijf te lopen. Vol- J
gens de kweker zou de plant het bij ons in

de Corréze moeten kunnen doen. Niet geaar-
zeld, direct gekocht, meegenomen en geplant
in ons arboretum. Inderdaad, de kweker had ge-
lijk, de plant gedijt goed. Inmiddels is de circa 15
jaar oude den uitgegroeid tot een jongvolwassen boom

van bijna 10 meter hoog en heeft hij de afgelopen winters met
temperaturen van meer dan -10°C glansrijk doorstaan.

Tot slot een interessant weetje. Volgens Farjon (A natural History
of Conifers, 2008) zorgen de hangende naalden ervoor dat de
zaden van de dwergmaretak (een parasitaire plant die leeft op
dennen) met regen ervan afglijden waardoor deze den minder
vatbaar is voor deze parasieten.

We hopen nog jaren van onze Mexicaanse treurden te mogen
genieten. Drop-lezers zijn van harte uitgenodigd om in ons
bomenpark rond te komen wandelen en met eigen ogen de
schoonheid en gevarieerdheid van onze bomen en struiken te
aanschouwen. *
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